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Aanbidding – Intimiteit met God. 

1. Inleiding. 

Een van de legendes rond de bouw van het mooiste gebouw van India, de Taj Mahal. 

Arjumand Banu, de meest favoriete en geliefde vrouw van de Mongoolse keizer Sjah Jehan, was gestor-
ven. In zijn grote verdriet gaf hij opdracht een tempel te bouwen, een gebouw dat zou dienen als haar 
laatste rustplaats. De kist met haar lichaam werd geplaatst in het midden van een groot stuk land en er-
omheen begon de constructie van de Taj Mahal. Geen kosten werden gespaard om haar graf tot iets 
schitterends en indrukwekkends te maken. 

De weken werden maanden, de maanden werden jaren en het verdriet van de keizer werd vervangen 
door een passie voor het project. Op den duur bedreef hij geen rouw meer over de afwezigheid van zijn 
geliefde; de constructie van de tempel nam hem helemaal in beslag. 

Op een dag wandelde hij over het bouwterrein en stootte hij zijn been tegen een houten kist, bedekt on-
der stof en rommel. Geërgerd veegde hij het vuil van zijn kleding en gaf hij aan één van de arbeiders op-
dracht de kist weg te gooien. 

Sjah Jehan wist niet dat hij opdracht had gegeven om de doodskist van zijn vrouw – vergeten en onder 
lagen van stof en tijd – weg te gooien. 

Degene voor wie de tempel bedoeld was, was vergeten – maar de tempel werd als een pronkstuk afge-
bouwd. 

Als alles verstomt, als de muziek stopt – wat blijft er dan over: een leeg paleis of een Koning die wij aan-
bidden? 

 God aanbidden in Geest en in waarheid. 

Context: gesprek met een Samaritaanse vrouw bij de bron. 

“Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest 
en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, 
moet dat doen in Geest en in waarheid.” Johannes 4: 23 - 24 NBV. 

2. Definitie van aanbidding. 

Definitie en betekenis van aanbidding “proskunéō”: te kussen, de hand te kussen, te buigen uit eerbied en 
respect, uitgestrekt op de grond liggen. 

“De oude oosterse (vooral Perzisch) wijze van begroeting tussen personen van gelijke rang was om el-
kaar te kussen op de lippen, wanneer het verschil van rang gering was, begroete men elkaar door op de 
wang te kussen. 

Als de persoon van een lagere rang was, viel men op zijn knieën en raakte zijn voorhoofd de grond of 
ging uitgestrekt liggen op de grond, het gooien van kussen op hetzelfde moment in de richting van de 
leidinggevende.” 1 

– Aanbidding is een uiting van liefde. 

– Aanbidding is intimitiet met God. 

3. God is op zoek naar aanbidders. 

Als je kijkt naar God - Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan zie je passie, liefde, creativiteit, overvloeiend van 
vreugde en leven. 

– Vader, Zoon en Heilige Geest willen ons vervullen met leven in overvloed. 

                                                
1
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– Wij zijn gewild, vrucht van een liefdevolle relatie. 

– God wil het leven delen met ons. 

– God is op zoek naar intimiteit met jou en mij. 

 Is het niet geweldig? 

De Almachtige God, die de rijkdommen van het hele universum tot zijn beschikking heeft, zóekt mensen 
zoals jij en ik. 

 Waarom zou Hij dat willen? 

– Heeft Hij misschien gebrek aan eigenwaarde? Nee! 

– Heeft God wat zelfbevestiging nodig? Nee! 

Dit is Gods grootste wens, zichzelf laten zien, zichzelf openbaren. 

Zijn Vaderhart verlangt ernaar Zichzelf te openbaren in al Zijn glorie aan alle mensen, die Hij geschapen 
heeft. Hij verlangt naar jou en mij. 

– De hele opdracht van Jezus was, om de Vader te laten zien. Dit was totaal anders dan de perceptie 
van het Joodse volk/leiders van die tijd. 

– God – Vader, Zoon & Heilige Geest hebben er alles aangedaan om die relatie te herstellen!! 

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen 
als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, 
want jullie hebben hem gezien.’” 
 Johannes 14: 6 – 7 BGT. 

“Jezus antwoordde: ‘Als je van mij houdt, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader van je 
houden. En de Vader en ik zullen bij je komen en voor altijd in jou aanwezig zijn.” Johannes 14: 23 BGT. 

3.1 Aanbidden in Geest. 

“In die tijd, die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op één speciale plaats. Want 
dankzij de heilige Geest kennen zij God, de Vader, echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een 
nieuwe manier, zoals hij het wil. God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de heilige Geest kun je 
God echt leren kennen. En alleen dan kun je hem op de juiste manier vereren.’” 
 Johannes 4: 23 - 24 BGT  

Deze vertaling laat duidelijk het werk van de Heilige Geest zien, die ons instaat stelt om de Vader te leren 
kennen. 

“En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uit-
gegoten door ons zijn Heilige Geest te geven.” 
 Romeinen 5: 5 BGT. 

Het is de Heilige Geest die de liefde van de Vader uitgiet in ons leven. 

“… God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons 
zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ 
De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.” Romeinen 8: 14 – 16 BGT. 

Het is de Heilige Geest die ons helpt bij onze aanbidding. 

“En drink niet te veel wijn, want dan ga je zeker domme dingen doen. Laat in plaats daarvan de heilige 
Geest je van binnen vullen. Zing liederen voor elkaar, liederen om God te eren. Ja, zing alle liederen die 
de heilige Geest je laat zingen. Zing en juich voor de Heer met heel je hart!” Efeziërs 5: 18 – 19 BGT. 

 Zelf ben ik steeds verwonderd over Gods toewijding aan ons. 

– De Vader die ons zo lief had dat Hij zijn Zoon heeft gestuurd. 

– Jezus die mens werd voor jou en mij en de weg opent naar de Vader. 

– Het werk van de Heilige Geest die ons vervult/helpt/overtuigd! 
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3.2 Aanbidden in waarheid. 

“De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen 
in Geest en in waarheid.” Johannes 4:  24 NBV. 

Het Griekse woord voor waarheid: “a’letheia” betekent: 

“A’letheia is het tegenovergesteld van onecht, verdraaid, of onjuist. Het verwijst naar waarheidsge-
trouwheid, werkelijkheid, oprechtheid, nauwkeurigheid, integriteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid en 
juistheid.2 

 Gods hart wordt niet geraakt door traditie, maar door de hartstocht en de toewijding waarmee we 
aanbidden. 

“De Heer heeft gezegd: "Dit volk eert Mij alleen maar met hun woorden, met hun mond. Maar hun hart 
is ver bij Mij vandaan. Ze dienen Mij op een manier die ze zelf hebben bedacht.” Jesaja 29: 13 BasicBijbel. 

3.3 Aanbidding is een uiting van liefde. 

“Jezus antwoordde: ‘Dit is de belangrijkste regel: Luister goed, Israëlieten! De Heer, onze God, is de enige 
God. 30 Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je 
kracht.” Marcus 12: 29 – 30 BGT. 

 Het is in doen en houding je totaal aan God geven. 

God liefhebben met uw... 

– Hart. Keuze van moraal – de uiteindelijke keuze van de wil. 

– Ziel. Het levenscentrum. Het diepste innerlijk, de gevoelens. 

– Verstand. De gedachten, de rede. Onze overleggingen, ons denken. 

– Kracht. Lichamelijke handelingen, het lichaam. 

 Aanbidding vereist je hele hart! Het gaat in de eerste plaats om je hart. 

– Het is niet in de eerste plaats liederen zingen. Zingen/samenzang lofprijs is hiervan een onderdeel en 
een vorm die we gezamenlijk kunnen doen. 

– Het is geen ritueel of een atmosfeer. 

– Aanbidding is niet een vorm van entertainment (Ik doe, jij kijkt). 

– Aanbidding is niet gericht op onszelf. 

– Aanbidding is niet gericht op onze beleving (als het maar goed voelt, neiging van de nieuwe soort 
aanbiddingsliederen). 

– Aanbidding is gericht op God. 

– Aanbidding is directe, intieme en persoonlijke communicatie met onze Schepper. 

– Aanbidding is een levenshouding van dankbaarheid, 

– Een diep verlangen naar God. 

– Een bevestiging van Zijn heerschappij. Een vrijwillige onderwerping aan Zijn Wil. 

4. Besluit. 

God is op zoek naar aanbidders – op zoek naar intimiteit met jou. 

– Vader, Zoon en Heilige Geest willen ons vervullen met leven in overvloed. 

– Wij zijn gewild, vrucht van een liefdevolle relatie. 

– God wil het leven delen met ons. 

– God is op zoek naar intimiteit met jou en mij. 

 Wil jij de Vader ontmoeten? 

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen 
als je in mij gelooft.’” Johannes 14: 6 BGT. 

                                                
2
 Spirit Filled Life Bible © 1991 by Thomas Nelson, Inc – General Editor: Jack W. Hayford, Litt.D. 



Aanbidding – Intimiteit met God 30 augustus 2015. 

Jefta - Breda  pagina 4/4 

 Dankzij de Heilige Geest kennen wij de Vader en mogen wij Hem noemen “Abba – papa”. 

 Aanbidden in oprechtheid. 

– Gods hart wordt niet geraakt door traditie, maar door de hartstocht en de toewijding waarmee we 
aanbidden. 

 Aanbidding is een uiting van liefde. 

 Aanbidding is intimiteit met God. 


